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VOORWOORD
Op allerlei vlakken in de samenleving merk je dat de maatschappij rijp is 
voor de groene transitie. Deze editie van Groen Bouwen is daar een goed 
voorbeeld van. 
Het bewustzijn dat groen in onze levensomgeving cruciaal is voor de bio-
diversiteit, klimaatadaptatie, CO2-opslag en ons algemeen welzijn, om zo 
maar enkele hippe termen te noemen, dringt steeds meer door. Hoe we dit 
dan precies doen is voor alle disciplines een zoektocht.

Allerlei zaken in onze hedendaagse samenleving vatten we graag samen 
in protocollen en systemen. Het cultiveren en het controleren van ons al-
ledaagse bestaan heeft in veel gevallen de overhand genomen. Ik ben bang 
dat we dit in onze relatie tot onze levende omgeving, het groen, ook heb-
ben gedaan of hebben proberen te doen. 
Uiteraard generaliseer ik enigszins, maar de mogelijkheid om open te 
staan voor spontaniteit in de natuur, met de daaruit voortvloeide verwon-
dering, hebben we verleerd.  Het onverwachte wordt ervaren als bedrei-
gend, iets wat we niet kunnen sturen en waar we geen vat op hebben. Ja, 
misschien in dat natuurgebied vlakbij, maar niet in je directe omgeving.
De behoefte om te cultiveren zit diep en is wellicht een voortvloeisel uit 
onze op agricultuur gebaseerde samenleving. We worden echter op een 
pijnlijke manier geconfronteerd met hoe we ons als mensheid verhouden 
tot onze natuurlijke omgeving en wat de gevolgen daarvan zijn.

Het boven benoemde is een persoonlijk, intuïtief bewustzijn welke de 
laatste vijftien jaar steeds meer aan de oppervlakte is gekomen. Met mijn 
emigratie naar Canada is dit nog sterker geworden. Zo’n zes jaar geleden 
ben ik geëmigreerd naar British Columbia, een provincie in Canada, waar 
kolonisatie en de gevolgen hiervan levendig bediscussieerd worden. De 
gevolgen van de kolonisatie op het landschap en met name op de originele 
bewoners van Canada is groot en zijn overal zichtbaar in de samenleving. 
Het is dan ook erg interessant en hoopgevend om te zien dat er veel zelfre-
flectie is. Met die zelfreflectie ontstaat er ook de openheid om te leren van 
de millennia oud cultuur van de “First Nations” en hoe ze samenwerkte 
met het landschap, wat een wederzijds voordeel opleverde. Het landschap 
voorzag de mens van voedsel, medicijnen en andere hulpbronnen en de 
mens zorgde, met zijn kleinschalige ingrepen voor een biodivers en veer-
krachtig landschap, bestand tegen ziekten, droogte en grootschalige bos-
branden. Uiteraard begrijp ik dat dit een geromantiseerd beeld is, welke 
niet direct  toegepast kan worden op onze hedendaagse samenleving en 
stedelijke omgeving, maar we kunnen er wel lessen uit leren en inspiratie 
uit op doen. Voor mij betekent dit het omarmen van verwildering met als 
gevolg het stimuleren van de biodiversiteit en weerbaarheid. Het betekent 
bovenal dat we niet boven het natuurlijke systeem staan, maar dat we er 
een integraal onderdeel van uitmaken. Het leert dat we het natuurlijke 
systeem kunnen versterken met onze ingrepen. Daarvoor kunnen we wat 
mij betreft de nieuwste technieken en digitale instrumenten gebruiken 

en kunnen we de laatste ontwikkelingen in architectuur en engineering 
toepassen.

Hoe deze abstracte en soms poëtische woorden dan concreet worden, is 
een boeiende reis. Als Tuin- / Landschapsontwerper vraag ik me steeds 
vaker af in hoeverre we beplantingen moeten ontwerpen… Moeten we ze 
eigenlijk wel ontwerpen of moeten we de voorwaarde scheppen, zodat de 
natuur het kan overnemen? Moeten we niet meer observeren hoe natuur 
zich zelf ontwikkelt en zo nodig ingrijpen om in verloop van de tijd tot 
een volwassen beeld te komen. Met een sterke openheid tot de spontani-
teit in de natuur. En laat ik helder zijn, al heb ik een bepaalde voorkeur, 
ik weet het antwoord ook niet. De complexiteit waarmee tegenwoordig 
beplanting wordt ontworpen is bewonderenswaardig en levert prachtige 
resultaten op. Wat ik wel zeker weet is dat er geen kant-en-klare oplossin-
gen zijn, dat het een voortdurende zoektocht is en dat we als vakgebied, in 
tijden van transitie, in een sterke leercurve zitten. 

Het vraagt om een meer holistische benadering. Het gevolg voor ons vak-
gebied is dat het gelukkig niet meer alleen over straatstenen en plantjes 
gaat, maar dat het steeds meer gaat over levende systemen en het begrij-
pen van deze systemen, zodat we deze op een symbiotische manier kun-
nen inzetten. We moeten groen en natuur alle ruimte geven en niet zo 
maar wat rest-ruimtes in de stedenbouwkundige structuur en op het plat-
teland invullen met wat schaamgroen. Het is wellicht preken voor eigen 
parochie, maar ik ben van mening dat nieuwe ontwikkelingen moeten 
beginnen met de landschapsarchitectuur. Het moet beginnen bij de grote 
schaal, waarbij natuur de bindende factor is. 

Gelukkig zien we dat natuur-inclusiviteit steeds meer de norm wordt. Wat 
erg interessant is om te ontdekken, is dat Europa en zeker ook Nederland 
voorlopers zijn, met name als ik zie waar Canada staat in deze ontwik-
keling. Het geeft me dan ook altijd veel energie als ik aan projecten in 
Nederland werk en als ik de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in 
landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw leer kennen. Europa 
is in veel gevallen een voorbeeld voor de rest van de wereld.

In deze editie van Groen Bouwen, mede mogelijk gemaakt door De Bloei-
meesters en CG Concept (PSG Editions), zullen vele interessante onder-
werpen en projecten aan de orde komen. We hopen dat ze mogen moti-
veren en inspireren!

Vriendelijke groet

ANDREW VAN EGMOND

www.andrewvanegmond.com



Preface:

At every level of society, one cannot help but observe that we are 
poised for a green revolution. This edition of Bouwspecial serves as a 
prime example of this shift. The growing awareness that green spaces in 
our living environments are vital for biodiversity, climate adaptation, 
CO2 sequestration, and our overall well-being is becoming increasingly 
prevalent. However, the precise methods to achieve this remain a quest 
across various disciplines.

In our contemporary society, we tend to structure our daily lives with 
protocols and systems, often exerting control over nearly every aspect. 
Regrettably, this tendency has spilled over into our relationship with the 
natural world and our ecosystem. While I am generalizing to some 
extent, we seem to have lost touch with the capacity to embrace 
spontaneity in nature, which often leads to wonder and awe. The 
unforeseen is sometimes viewed as a threat, something beyond our 
control. Yes, perhaps in a nearby nature reserve, but not in our 
immediate surroundings. This urge to cultivate runs deep and maybe a 
legacy of our historical, agriculture-based society. However, we are now 
being starkly reminded of how our human connection to the natural 
world carries consequences.

The aforementioned insight is a personal, intuitive awareness that has 
steadily grown over the past 15 years, gaining even more prominence 
since my relocation to Canada. Approximately six years ago, I 
immigrated to British Columbia, a Canadian province where the effects 
of colonization are vigorously debated. These consequences are 
palpable across society, particularly in their impact on the indigenous 
peoples of Canada. What is remarkable and promising is the growing 
self-reflection accompanying these discussions. This introspection has 
led to an openness to learn from the millennia-old culture of the "First 
Nations" and their harmonious interaction with the landscape, resulting 
in mutual benefits. The land provided spirituality, sustenance, medicine, 
and other resources, while human interventions, carried out on a small 
scale, fostered a biodiverse and resilient landscape resistant to disease, 
drought, and large-scale forest fires. I understand that this is a somewhat 



romanticized view and cannot be directly applied to our modern society 
and urban environments. Nevertheless, we can draw valuable lessons 
and inspiration from it. For me, this entails embracing the idea of 
rewilding with the goal of promoting biodiversity and resilience. Most 
importantly, it underscores that we are not separate from the natural 
system but rather an integral part of it. It teaches us that our 
interventions can strengthen the natural system, and in this endeavour, 
we can leverage the latest techniques and digital tools, as well as the 
latest developments in architecture and engineering.

The translation of these abstract and, at times, poetic notions into 
concrete actions is a captivating journey. As a Garden/Landscape 
Designer, I increasingly contemplate the extent to which we should 
design plantings. Should we truly design them, or should we create 
conditions in which nature can thrive autonomously? Should we 
relinquish control and observe how nature unfolds, intervening only 
when necessary to achieve a mature and evolving landscape with a 
profound openness to spontaneity in nature? Let me be clear; even 
though I have a certain inclination, I do not have a definitive answer. The 
complexity with which planting is currently designed is admirable and 
yields beautiful results. What I am certain of is that there are no one-size-
fits-all solutions; it is an ongoing exploration, and as professionals, we 
are in a period of transition and all part of a steep learning curve.

This shift calls for a more holistic approach. Consequently, our 
profession is no longer solely about hardscaping and greenery; it 
increasingly revolves around living systems and comprehending these 
systems to engage with them in a symbiotic manner. We must grant the 
ecosystem and nature ample room rather than merely filling urban and 
rural spaces with token greenery. While it might sound like preaching to 
the choir, I firmly believe that new developments should commence with 
landscape architecture, particularly at a large scale where nature is the 
unifying element.



Fortunately, we observe a growing trend toward nature inclusivity. What 
is particularly intriguing is that Europe, and the Netherlands in particular, 
are leading the way in this regard. I draw immense inspiration and 
enthusiasm from working on projects in the Netherlands and staying 
informed about the latest insights and advancements in landscape 
architecture, architecture, and urban planning. In many instances, 
Europe sets an example for the rest of the world.

In this edition of Bouwspecial, made possible in part by De 
Bloeimeesters and Uitgever Van Lieven, you will find a plethora of 
captivating topics and projects discussed. We hope these will motivate 
and inspire you.

Warm regards,
Andrew van Egmond
www.andrewvanegmond.com


